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Nav encycliek Laudate Deum 


 


Zondag 27 oktober 2024 Brood en wijn viering


Welkom en terugkoppeling n.a.v. vorige viering


 De Oloïde wordt aan elkaar door gegeven   


Lied : Aarde, enige


 Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal)


Aarde. Deze. Enig denkbare.

Rond en blauw in de ruimte.

Met zon, maan en sterren, seizoenen, rivieren,

rivieren die stromen naar zee.


En niets valt omhoog en alles omlaag.

En niets is nog af  en alles nog nergens.

En overal mensen die weten van niets

en maken van alles –

en alles bederven, seizoenen, rivieren.

En achteloos doden.

En sterven en doden en sterven.


Aarde. Deze. Enig denkbare.

Rond en blauw in de ruimte.

Met zon, maan en sterren, seizoenen, rivieren,

rivieren die stromen naar zee.


En niets valt omhoog en alles omlaag.

En niets is nog af  en alles nog nergens.

Maar hier en daar mensen en steeds meer en overal

mensen die doen wat vandaag nog gedaan moet.

Die langzaam maar zeker, bezeten van liefde,

de aarde opdelven uit de onderste afgrond.


Aarde. Deze. Enig denkbare.

Rond en blauw in de ruimte.

Met zon, maan en sterren, seizoenen, rivieren,

rivieren die stromen naar zee. 


Lezing 1 : uit Laudate Deum 


Citaat 68 : Dit is geen product van onze eigen wil; de oorsprong ervan ligt ergens anders, in de diepten 
van ons wezen, omdat ‘God ons zo nauw met de wereld om ons heen heeft verbonden dat we de 
verwoestijning van de bodem bijna als een fysieke kwaal kunnen voelen, en het uitsterven van een soort 
als een pijnlijke misvorming. ”. 


Laten we dus ophouden mensen als autonoom, almachtig en grenzeloos te beschouwen, en laten we 
anders over onszelf  gaan denken, op een nederiger maar meer vruchtbare manier. 


*****




Citaat 69.: Ik vraag iedereen om deze pelgrimstocht van verzoening met de wereld die ons thuis is te 
begeleiden en zijn bijdrage te leveren om deze mooier te maken, omdat die toewijding te maken heeft 
met onze persoonlijke waardigheid en hoogste waarden. Tegelijkertijd kan ik niet ontkennen dat het 
noodzakelijk is om eerlijk te zijn en te erkennen dat de meest effectieve oplossingen niet van individuele 
inspanningen alleen zullen komen, maar vooral van belangrijke politieke beslissingen op nationaal en 
internationaal niveau. 


Lied: Laudate dominum Taizé 





Lezing 2: Lucas 13: 18-21 


Daarop zei Hij: ‘Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal Ik het vergelijken? 


19  Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en 
een boom werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen.’ 20  


En opnieuw zei Hij: ‘Waarmee zal Ik het koninkrijk van God vergelijken? 21 Het lijkt op zuurdesem die 
een vrouw mengde met drie zakken meel tot alle meel doordesemd was.’


Lied : Laudate dominum Taizé


 Overweging : verandering in mindset : individueel – psycho-sociaal – maatschappelijk – politiek – 
mondiaal – spiritueel - 


 


Voorbeden : Over onze hoop en zorg


Tafelgebed


Voorganger:   
Eeuwig Mysterie. 
Bij vlagen realiseren wij ons 
dat we een leeftijd lang, 
persoonlijk 
handen en voeten mogen geven 
aan een Levensenergie 
die eindeloos veel groter is 
dan wij zelf  zijn. 

Allen: 
Hoe tijdelijk en betrekkelijk  
onze bijdrage  
aan dit wonderlijk gebeuren  
ook moge zijn,  
toch danken wij u hartgrondig 
voor deze uitverkiezing.

Voorganger: 
In het bijzonder danken wij U ook  
voor het sprekend voorbeeld  
van de begenadigde mens:  
Jezus van Nazareth. 

Allen: 



In navolging van hem  
delen wij hier brood en wijn,  
in de hoop dat wij, zodoende,  
ogenschijnlijk minimaal, 
maar tocht daadwerkelijk,  
bijdragen aan een betere wereld  
waar het goed toeven is voor eenieder.


Als teken van vrede geven we elkaar brood en wijn door


Collecte : Kinderen Middenoosten Unicef  rek: NL86INGB0000 000121


Muziek


ONZE VADER , we bidden samen rustig


Groot-vader, De Grote Heilige 
U bent er altijd geweest en vóór U was er niets. 
Er is niemand om tot te bidden behalve U. 
De sterrennaties van het hele universum behoren U toe. 
En van U is al het gras op aarde. 
Dag in en dag uit bent U het leven van alle dingen. 
U bent ouder dan elke behoefte, 
ouder dan alle pijn en gebeden. 
Groot-vader, overal op aarde lijken de gezichten van de levenden op elkaar. 
In tederheid zijn ze opgekomen uit de grond. 
Kijk om naar Uw kinderen met kinderen in hun armen, 
Dat ze de wind mogen aankijken 
En de goede weg mogen bewandelen naar de dag van stilte. 
Leer me om op de zachte aarde te lopen, 
Één, verwant aan alles dat leeft. 
Maak mijn hart zoeter en vul me met licht, 
Geef  me de kracht om te begrijpen en de ogen om te zien. 
Help me, want zonder U ben ik niets.


Afsluitende gebed: Uit broze Aarde:  een mis voor het universum.  van Antjie Krog 


Hoofdstuk 8 : Lux aeterna (geschreven in zuid-afrikaanse taal)


…..Want dit is natuurlijk onze verzuchting: om tot inzicht te komen:

Ik  ben de bedelaar

Ik praat leeuws

ik sneeuw 

ik ben de boom waar de zaag tegen schreeuwt  - 

 

Licht, licht moeten we op de aarde leven en zacht omgaan met elkanders hoornvlies 

elkanders  oerstof en adem 

- kleine jasmijntenten zijn we : nijver en  verstikt door wind - 

 

Onze Broze Aarde die zich onder het universum uitstrekt 

laat Uw Bestaan ons heilig worden,

laat ons U zien als een koninkrijk,

laat ons goed voor U zorgen,

voor Uw oppervlak

als ook voor Uw diepten.

U geeft ons elke dag

ons dagelijks licht, getemperd water, fotosynthese en brood




maar onze vervuiling kunt U niet vergeven

ook niet hoe we elkaar mishandelen en vernietigen;

leid  ons in de verzoeking om U boven alles lief  te hebben

U te verlossen van alle etterende ontering.

Want U behoort dit punt in het heelal 

en zijn kracht, zijn overvloed en zijn heerlijk evenwicht tot 

in de oneindigheid.

 

O, vergeef  ons onze schulden

en wees ons genadig

 

Ga heen in vrede en verheerlijk de Broosheid van het Leven

Ga heen en verkondig de hymne van Water,

het rentmeesterschap over de Aarde en alles wordt daarin, daarop en daaruit duurzaam, bestaat.

 

Ga heen, word Verzorgers van de Aarde en tors het Juk van Kostbaarheid.

Amen

Adem … adem …  adem … adem … adem


Lied : De steppen zal bloeien nr


Achtste sacrament 


 



