
	 





Basisgroep	Heel	de	Kerk,	Heel	de	Wereld.





Viering	zondag	10	november	2024


Verlies	en	Veerkracht


Welkom	en	Mededelingen


Aansteken	van	het	licht


Kruisteken


Inleiding	op	de	viering			


Wij	hebben	in	de	Basisgroep	de	traditie	om	rond	Allerzielen	onze	dierbare	doden	te	
gedenken.	Velen	van	ons	hebben	een	dierbare	verloren.	Sommigen	heel	recent,	anderen		
langer	geleden.	We	zeggen	vaak:	je	bent	pas	echt	dood	als	niemand	meer	aan	je	denkt.	En	
als	er	niet	meer	over	je	wordt	gesproken.	We	dragen	onze	geliefden	ons	leven	lang	bij	ons.


Voor	deze	viering	hebben	wij	twee	lezingen	gekozen.	Een	uit	het	Boek	der	Wijsheid	van	het	
Oude	Testament,	Het	Hooglied.	En	één	uit	het	Nieuwe	Testament,	het	visioen	van	de	
Evangelische	praktijk.	De	eerste	lezing	gaat	over	het	gevoel	van	het	gemis	van	de	geliefde;	je	
zoekt	haar	overal	en	meent	hem	te	horen	of	te	zien	maar	je	vindt	haar	niet.	Zoals	dat	soms	
ervaren	wordt	na	het	verlies	van	je	geliefde.


De	tweede	lezing		gaat	over	Het	Laatste	Oordeel:	de	vraag	of	je	in	de	geest	van	het		Evangelie	
hebt	geleefd	en	gehandeld.


Wilfried	Kemp	heeft	daar	een	podcast	over	gemaakt:	Requiem.


Voor	ons	op	de	grond	liggen	de	schelpen	met	de	namen	van	de	overleden	dierbaren,	alsof	ze	
op	pelgrimage	zijn.


Net	als	wij,	nabestaanden,	die	ook	nog	onderweg	zijn	in	dit	leven.	Rouw	is	de	achterkant	van	
Liefde.




	 


Straks	zullen	we	proberen	onze	ervaringen	met	elkaar	te	delen.	Hoe	wij	achterblijvers	de	
veerkracht	vinden	om	in	vrede	verder	te	gaan	met	ónze	pelgrimstocht?


Wie	of	wat	geeft	ons	daarbij	steun	en	energie?


Lied	23		Een	mens	te	zijn	op	aarde	(vers	1	t/m	3)


Lezing	Het	Hooglied	3:	2-3	(vrij)


“Zocht	ik	naar	mijn	geliefde,	


ik	zocht	naar	haar,	maar	vond	hem	niet!			


Ik	wil	opstaan,	rondgaan	door	de	stad,	


mijn	geliefde	zoeken	op	straten	en	pleinen,


Ik	zocht	naar	hem,	maar	vond	haar	niet!


Zo	troffen	mij	de	wachters	van	de	stad		bij	hun	rondgang:


Hebt	gij	mijn	geliefde	gezien?


Maar	nauwelijks	was	ik	hun	voorbij,


Of	ik	vond	mijn	geliefde	terug.		“	


Lied	50		Ik	sta	voor	U	in	leegte	en	gemis


Lezing:	Mattheüs	25:	35-40.	(Groot	nieuws	Bijbel)


Dan	zal	de	Koning	tegen	wie	rechts	van	hem	staan,	zeggen:	Mijn	Vader	heeft	u	gezegend.	
Kom	en	neem	bezit	van	het	Koninkrijk	dat	voor	u	bestemd	is	vanaf	de	schepping	van	de	
wereld.	Want	ik	had	honger	en	u	gaf	mij	te	eten.	Ik	had	dorst	en	u	gaf	mij	te	drinken.	Ik	was	
een	vreemdeling	en	u	verleende	mij	onderdak,	ik	ging	schamel	gekleed	en	u	gaf	mij	kleren,	ik	
was	ziek	en	u	verzorgde	mij,	ik	zat	in	de	gevangenis	en	u	kwam	mij	bezoeken.	En	de	
rechtvaardigen	zullen	vragen:	Heer,	wij	hebben	u	nooit	hongerig	of	dorstig	gezien,	hoe	
hebben	wij	u	dan	te	eten	en	te	drinken	kunnen	geven?	Wij	hebben	nooit	gezien	dat	u	
vreemdeling	was	of	schamel	gekleed	ging;	hoe	hebben	we	u	dan	onderdak	kunnen	verlenen	
en	kleren	kunnen	geven?	We	hebben	nooit	gezien	dat	u	ziek	was	of	in	de	gevangenis	zat;	hoe	
hebben	wij	u	dan	kunnen	bezoeken?	Dan	zal	de	Koning	antwoorden:	Luister	goed	naar	wat	ik	
u	zeg:	al	wat	u	gedaan	hebt	voor	één	van	mijn	broeders	hier,	al	was	het	de	onbelangrijkste,	
hebt	u	voor	mij	gedaan!


Meditatieve	muziek


Gesprek:	Delen	van	je	ervaringen	of	wat	heeft	je	getroffen	in	de	teksten


Moment	van	stilte,	klaarmaken	van	de	tafel.


Tafelgebed	(We	bidden	samen)




	 


Goede	God,	Eeuwig	Mysterie,	wij	zijn	vandaag	bijeen	om	onze	geliefden	te	gedenken.	Wij	
bidden	U:	ontferm	U	over	hen	en	neem	hen	op	in	Uw	Heerlijkheid,	wat	dat	ook	moge	zijn.	
Wij	gedenken	ook	Uw	geliefde	zoon,	de	mens	Jezus	van	Nazareth	op	de	wijze	die	Hij	ons	
heeft	voorgedaan,	met	het	breken	en	delen	van	brood	en	wijn.	Wees	hier	aanwezig	in	ons	
midden.	Amen.


De	schaal	met	brood	en	de	beker	met	wijn	gaat	rond			


Voorbeden	met	acclamatie	Heer	ontferm	U


We	blijven	zitten,	Suze	steekt	voor	ons	de	lichtjes	aan.


Lied	79	Onze	vader	maak	alles	nieuw		


Collecte	voor	Hospice	Zenith:	NL94	RABO	0128	1751	33	


Lied	66		Licht	dat	ons	aanstoot	in	de	morgen


Het	8e		sacrament:	koffie	–	thee	–	ontmoeting




Voor	onderweg	


Requiem	(Huub	Oosterhuis,	God	weet	komt	het	goed)	


Doe	mij	binnengaan


in	het	oord	van	rust	en	vrede


dat	genoemd	wordt	met	Uw	naam


Licht	van	Licht.	Ontferming.	Hemel.


Liefde	is	uw	naam


Dat	ik	kom	in	U,	in	vrede.


Dat	ik	door	het	vuur	gegaan


en	mijn	laatste	leed	geleden,


komen	mag	in	U	mijn	vrede.


Dat	Gij	mij	zult	noemen


bij	mijn	naam.




	 


Sterveling,	stof	van	de	aarde,


Ziel	en	lichaam	is	mijn	naam.


Adem	was	ik,	vonken	leven.	


Vuur	van	liefde,	eeuwig	leven,


nieuwe	aarde	is	Uw	naam


In	uw	oord	van	rust	en	vrede


doe	mij	binnengaan.


																																																																																


