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Viering met lege handen en een hoofd vol

Zing — denk — bid — lees — spreek — hoor - lach — zwijg en verwonder

Vooraf: in het vieringenrooster staat dat het vandaag Sacramentsdag is. Daarom toch maar
een viering met Brood en Wijn. En natuurlijk ook ons ‘eigen sacrament’

Welkom en mededelingen

Aansteken van het licht

Openingslied Herschep ons hart

Een tekst. Wie brengt er een mooie tekst mee of heeft een voorstel?

Gedachtenwisseling — ons Leerhuis. Een plaats in onze geloofsgemeenschap waar we elkaar
ontmoeten en kunnen praten over dingen die ons bezighouden. En waar we elkaar kunnen
inspireren, bemoedigen en van elkaar kunnen leren.

Eenvoudig gezegd: we leven wereldwijd in een onvoorspelbare, roerige en onzekere tijd.
Elke dag is er wel ergens nieuws over oorlog, geweld, dreiging en humanitaire ellende.

We kunnen er niet omheen.

®* Wat doet het met je?
®* Hoegajij er mee om?
* Gaat het ons aan?
* Wat kunnen wij doen?
* Zieje lichtpuntjes? Tekenen van hoop?
®* Heb je nogideeén?
Moment van stilte en bezinning

Als Tafelgebed lezen wij samen Gij die de stomgeslagen mond verstaat van alle
stervelingen

Breken en delen

Moment van stilte

Voorbeden met acclamatie Heer ontferm U

Collecte aanbevolen: Amnesty/ Artsen zonder grenzen/ Amref/ Vluchtelingenwerk

Slotlied Vrede voorjou en



het Achtste sacrament



