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Vieringenrooster 2025 - 2026 
 

Ru imte waar  het  l icht  kan komen  
 
In een tijd waarin polarisatie te vaak als onkruid tussen gesprekken groeit, waarin sociale 
media vaker schreeuwen dan fluisteringen zijn, en waarin ons politieke bestel dreigt vast 
te lopen onder haar eigen verbale geweld, klinkt een liturgisch rooster dat ‘Ruimte wil 
maken waar het licht kan komen’ wellicht als een naïeve onderneming. Of weerklinkt 
hier precies die naïviteit die we zo nodig hebben? Niet als blinde hoop, maar als radicaal 
besluit: om plaats te maken. Voor nuance. Voor kwetsbaarheid. Voor elkaar. En voor 
naar Wie wij uitzien. 
 

Ruimte waar het licht kan komen,  
wind kan waaien, adem stromen.  
Ruimte die doet leven.  

 

Ruimte waar het licht kan komen is geen zweverige metafoor; het is minstens óók een 
urgent maatschappelijk project. Om ons heen klinken luide meningen – velen lijken alles 
al te weten. Over klimaat. Over migratie. Over gender. Over Israël en Palestina. Over 
alles wat schuurt. Gemist wordt ruimte: om het oordeel op te schorten, om echt te 
luisteren, om te vertrouwen en te verbinden.  
 

Stilte waar je God kunt horen,  
open hart en open oren.  
Stilte om te zijn.  

 

De Canadese dichter Leonard Cohen zong het al: ‘There is a crack in everything, that’s 
how the light gets in’. Die barst, die kier, díe ruimte – daar schuilt onze kans. Niet in het 
dispuut en het debat, maar in de ruimte tussen de woorden, in de stilte tussen de 
standpunten. Dat is waar het Licht kan doorbreken. 
  

Licht waarin wij samen staan.  
Geest van God, raak gij ons aan,  
dat wij open gaan. 

 

Voor je ligt het jaarrooster van liturgische vieringen voor het jaar 2025-2026. Een 
leidraad om samen op verkenning te gaan, een kompas dat richting geeft aan de 
voorbereiding, viering en verdieping van onze gedeelde zoektocht, ons geloven en ons 
vieren. Doe er je voordeel mee. Of kies een ander spoor – je eigen ruimte. 
 

 
Irena, Ton en Virginie  
(en een beetje van ChatGPT) 
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D ec embe r  202 5      Ruimte waar het licht kan komen  –  Advent en Kerst 

zondag 14 december 
3e zondag van de Advent 

R u imt e  vo o r  v r e ug de  
 
In de traditie wordt de 3e zondag van de Advent ‘zondag 
Gaudete’ genoemd. Een oproep tot vreugde. 
https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/g/gaudete 
 
De ware vreugde volgens Franciscus van Assisi 
https://www.franciscaansleven.be/uploads/2/6/2/5/
26259998/het_verhaal_van_de_ware_vreugde.pdf 
 
Stilte, een bron van vreugde 
https://deduif.net/wp-
content/uploads/2018/10/overweging_2018-10-
28_diana-vernooij.pdf 
 

woensdag 24 december 
19.30 uur Kerstavond 

R u imt e  waa r  h e t  l ic h t  ka n  ko m e n  
 
Het duister heeft het licht niet overwonnen Johannes 1 
https://igniswebmagazine.nl/kerstmis/laat-die-
kerstverlichting-hangen/ 
https://www.remonstranten.nl/adrem/jaargang-
2016/december/inspiratie-licht-schijnt-duisternis/ 
 

 
 
 

J a n ua r i  20 26                Ruimte waar het licht kan komen – Oecumene 

zondag 11 januari 
 

V o o r  h ee l  de  w e re l d   
 
De drie Koningen, wijzen, magiërs vertegenwoordigen 
de mensen uit alle windrichtingen (van de toen bekende 
werelddelen). Magiërs hadden in het oosten veel invloed 
op de maatschappij.  
 
Lezingen:  Matteus 2,1-23 
  Micha  5,1 
Bron:   website Enduring Word 

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/g/gaudete
https://www.franciscaansleven.be/uploads/2/6/2/5/26259998/het_verhaal_van_de_ware_vreugde.pdf
https://www.franciscaansleven.be/uploads/2/6/2/5/26259998/het_verhaal_van_de_ware_vreugde.pdf
https://deduif.net/wp-content/uploads/2018/10/overweging_2018-10-28_diana-vernooij.pdf
https://deduif.net/wp-content/uploads/2018/10/overweging_2018-10-28_diana-vernooij.pdf
https://deduif.net/wp-content/uploads/2018/10/overweging_2018-10-28_diana-vernooij.pdf
https://igniswebmagazine.nl/kerstmis/laat-die-kerstverlichting-hangen/
https://igniswebmagazine.nl/kerstmis/laat-die-kerstverlichting-hangen/
https://www.remonstranten.nl/adrem/jaargang-2016/december/inspiratie-licht-schijnt-duisternis/
https://www.remonstranten.nl/adrem/jaargang-2016/december/inspiratie-licht-schijnt-duisternis/
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zondag 25 januari 
 

R u imt e  vo o r  ve l e n  
 
Johannes 14,2  
In het huis van mijn vader zijn vele woningen 
 
Gebedsweek voor de eenheid  2026 
18 t/m 25 januari - Oecumenisch initiatief. 
Diverse websites 

 
 
 

F eb ru a r i  202 6                Ruimte waar het licht kan komen – wintertijd 

zondag 08 februari 
 

I n  s t i l t e  r i j p t  he t  za ad   
 
Psalm 131,1-2 
1 Koningen 19,11-13 
Habakuk 2,20 
Zacharia 2,17 
 
Contemplatieve teksten: ‘Laudato si’ (wees geprezen) 
paus Franciscus. Verbinding met de schepping: 

• verwondering en dankbaarheid 
• gebed en bezinning 
• integraliteit 
• oproep tot actie 

 

zondag 22 februari 
1e zondag van de 
vastentijd 

I nk ee r  -  Jezus trekt zich terug in de woestijn 
 
Matteus 4,1-11 
Marcus 1,35 – Marcus 6,30-32 
Matteus 26,36 en volgende 
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M a ar t  20 26           Ruimte waar het licht kan komen – Licht op vrouwen 

zondag 08 maart 
en 
zondag 22 maart 
 

E va ,  w at  he b  j e  g eda a n?  
 
Ruimte waar het licht kan komen de (rol van de) vrouw 
geprojecteerd op Eva. 
Lezingen:   Genesis 2; Gen. 3;20  en 4;1 
  Tobit 8;6 
  1 Timoteüs 2;13 
  2 Korintiërs 11;3 
Bronnen 
- Eva, wat heb je gedaan? Een vrolijke herlezing van 
  Genesis 2-3. Y. Höhne-Sparborth. Kampen 2025 
- Je ware vrouwelijkheid ontdekken. Anselm 
  Grün/Linda Jarosch; Ten Have Kampen 2007 
  Hoofdstuk: Eva - de moeder 
- Lied: Het verhaal over de schepping van man en vrouw 
  Genesis 2 (Passacaglia).   H. Oosterhuis/B.Huijbers. 
  Zie de gescande bijlage. 
 

 
 
 

A p r i l  2 026         Ruimte waar het licht kan komen – Goede week en Paastijd 

donderdag 02 april 
Witte Donderdag 
 
19.30 uur  

N i eu we  l i e f de  
 
Citaat Oosterhuis over eucharistie-vieren, op 
https://huuboosterhuis.nl/tot-vrijheid/ 
‘Wat er ook in de loop van eeuwen rond dit eenvoudige 
ritueel gespeculeerd mag zijn, wij proberen het te 
verstaan en vorm te geven als teken van bereidheid je 
levenskracht, je tijd, je geld te delen met hen die geen 
deel van leven hebben; en dat wij ons verplichten aan dat 
visioen van een wereld waar brood en liefde is voor 
allen. Het visioen tot ritueel gelouterd, verdicht tot een 
gebaar tegen honger, geweld, noodlot – sacrament van 
hoop en onvoorwaardelijke liefde. Nieuwe liefde.’ 
 
Tafelgebed/lied - Die naar menselijke gewoonte 
https://www.youtube.com/watch?v=zEmdT5MsEwQ 

https://huuboosterhuis.nl/tot-vrijheid/
https://www.youtube.com/watch?v=zEmdT5MsEwQ
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vrijdag 03 april 
Goede Vrijdag 
 
19.30 uur  

H et  v e r s t o o rde  l ev e n  
 
Vertelling uit de dagboeken van Etty Hillesum 
 
Bronnen 
https://www.youtube.com/watch?v=NessbnpZtiw 
 
https://www.sporenvangod.nl/Mystiek/Artikelen-
over-mystiek-1/Etty-Hillesum-een-kleine-eenakter/ 
 

zaterdag 04 april 
Paaswake  
 
19.30 uur 
 

D e  nac ht  do et  o n s  p a s  be se f f en  

w at  he t  l ic h t  i s   
uitspraak van paus Benedictus 
 
Matteus 28,1-10 
Lied van de opstanding: De steppe zal bloeien 

zondag 12 april Deze viering vervalt 

zondag 26 april 
 
 

R u imt e  vo o r  t w i j f e l  
 
Johannes 20,24-29 – Thomas 
 

 
 
 

M e i  202 6                                Ruimte waar het licht kan komen – dagelijks leven 

zondag 10 mei 
 

O p st a nd i ng  i n  h et  da ge l i j k s  

l eve n  
 
Psalm 23,1 
Psalm 19,8-9 
Matteus 6,25-26 
Johannes 10,10b 

https://www.youtube.com/watch?v=NessbnpZtiw
https://www.sporenvangod.nl/Mystiek/Artikelen-over-mystiek-1/Etty-Hillesum-een-kleine-eenakter/
https://www.sporenvangod.nl/Mystiek/Artikelen-over-mystiek-1/Etty-Hillesum-een-kleine-eenakter/
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zondag 24 mei Pinksteren 
 

H a nd e l i nge n  v a n  d e  apo s t e l e n  
 
Over het alledaagse leven van de eerste gemeenten 
Handelingen 2,1-11 en/of Handelingen 2,42-47 
 

 
 
 

J u n i  202 6                Ruimte waar het licht kan komen – Licht op jezelf 

zondag 14 juni 
en 
zondag 28 juni 
 

. . .  a l s  u z e l f      
 
Over een cultuur die vraagt jezelf te vergeten. Over 
dwingende rol-patronen. Over al-te-goed-is-buurmans-
gek. Over jezelf (mogen) ontwikkelen en (mogen) zijn. 
 
Marcus 12,28-34 
 
1 Petrus 3,8 
1 Thessalonicenzen 5,11 
Galaten 6,2 
Romeinen 14,13 
Johannes 13,34 
Lucas 10,29 - 37 De barmhartige Samaritaan  

 
 
 

J u l i  20 26                                 Ruimte waar het licht kan komen    

zondag 12 juli 
 

B u i t e nv i e r i ng   

zondag 26 juli R u imt e  vo o r  o n t mo et i ng  
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A ugu s t u s  2 026              Ruimte waar het licht kan komen – Oogsttijd 

zondag 09 augustus R u imt e  vo o r  o n t mo et i n g  

zondag 23 augustus 
 
 

W a n ne er  h et  l i c h t  v r uc ht  d ra agt  
 
Associatieve viering over de oogst van de dag, van de 
zomer, van je leven. 
 

 
 
 

S e pt em be r  202 6         R uimte waar het licht kan komen – Vredesweek 

zondag 13 september 
en  
zondag 27 september 

R u imt e  waa r  h e t  l ic h t  n ie t  

s t ro o mt  
 
Religie en geweld; godsdienst en verlichting 
Lezing: Brief aan de Hebreeën 5; 11-14 
 
Liedsuggesties (teksten Huub Oosterhuis) 

 Die zegt god te zijn  

 Hoe is uw Naam 

 Overal zijt Gij 

 Jou gezocht bij dag 

 Onze Vader verborgen 

 Gij die niemand naar de ogen ziet 
 
Bron: 
Religie en Geweld. Jaques Kruunenberg, in: 
Jubileumbundel 25 jaar Basisgroep HdKHdW. Pag 22 
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O k t o be r  2 026            Ruimte waar het licht kan komen - Vertrouwen 

zondag 11 oktober 
en 
zondag 25 oktober 
 

V e r t ro u w en  da t  h et  l ic h t  z a l  

ko m e n 
 
Jesaja 40,31.  
Jesaja 41,10 
Jesaja 43,2 
Jesaja 43,4 
Jesaja 49,16 
Jesaja 58,11 
Matteüs 6,28 
Matteüs 7,7 
Matteüs 11,28 
Matteüs 19,26 
 
Liedsuggestie 
Opwekkingslied 488 ‘De kracht van uw liefde’ 

 
 
 

N o v emb er  202 6         Ruimte waar het licht kan komen – In het einde 

zondag 08 november 
Allerzielen 
 

E n  he t  e eu w ig  l ic h t  ve r l ic h t e  h e n  
  
Prediker 1,4-8 
Prediker 11,8-9 
Prediker 12,1-6 
Psalm 90 
 
Liedsuggesties (teksten Huub Oosterhuis) 
 

 Het ene geslacht gaat en het andere komt 

 Gij zijt voor ons van geslacht op geslacht 

 Doe mij binnengaan in het oord van rust en vrede 
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zondag 22 november 
 
Laatste zondag van het 
kerkelijk jaar 
 
 

A l l e s  s t ro o mt  vo o rb i j  
 
Over de kringloop van het leven en het einde dat niet 
het einde is … ? 
Over de tweede dood: zie gezongen voorbede van Huub 
Oosterhuis ‘Omdat Gij het zijt’. Daarin de zinsnede 
‘Laat niet de tweede dood over ons komen’. 
Over de tweede geboorte: het verblijf van Jona in de 
walvis, en zijn ‘wedergeboorte’. 

 
 
 

I n sp i ra t i e  vo o r  v i e r i ng e n ,  l e z i ng e n ,  o ve r we g i nge n  
 

Meditaties bij een lied door Gerard Swüste, meestal (of altijd?) van Oosterhuis. 
https://www.tweeofdriebijeen.nl/category/lied-van-de-maand/ 
 

Dominicus Amsterdam. Opzetjes voor de viering en uitgetypte toespraken. 
https://dominicusamsterdam.nl/themas-vieringen/ 
 

Oecumenische Basisgemeente De Duif. Preken, maar vaak ook inleiding, lezing en/of 
gebeden. 
https://deduif.net/archief/overwegingen-archief/ 
 

Dominicus Den Haag. Teksten zijn beschikbaar vh huidige jaar en daarvoor 
https://haagsedominicus.nl/vieringen-tekstenvanvieringen.html 
 

Pepergasthuiskerk Groningen. Vaak compleet uitgewerkte vieringen inclusief 
overwegingen 
https://ovg-web.nl/vieringen/overwegingen/ 
 

De Jonge Kerk Roermond. Opzet vd viering in korte steekwoorden. Wel volledige 
overwegingen 
https://www.jongekerkroermond.nl/vieringen 
 

San Salvator Gemeenschap Den Bosch. Zeer uitgebreid archief van voorbij vieringen, 
meestal compleet uitgewerkt inclusief overweging 
https://www.sansalvatorgemeenschap.nl/site/category/vieringen/ 
 

Ekklesia Amsterdam  
https://ekklesia-amsterdam.nl/toespraken/ 
 

Huis van Dominicus. Utrecht. Bovenaan de wekelijkse rubriek ‘Tekenen in de tijd’ van 
Erik Borgman. Even iets doorscrollen naar beneden: overwegingen van verschillende 

https://www.tweeofdriebijeen.nl/category/lied-van-de-maand/
https://dominicusamsterdam.nl/themas-vieringen/
https://deduif.net/archief/overwegingen-archief/
https://haagsedominicus.nl/vieringen-tekstenvanvieringen.html
https://ovg-web.nl/vieringen/overwegingen/
https://www.jongekerkroermond.nl/vieringen
https://www.sansalvatorgemeenschap.nl/site/category/vieringen/
https://ekklesia-amsterdam.nl/toespraken/
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voorgangers. 
https://www.huisvandominicus.nl/tekenen-in-de-tijd-3/ 
 

Westfriese Ekklesia 
http://www.westfrieseekklesia.nl/preken 
en  oudere vieringen staan hier apart: 
http://www.westfrieseekklesia.nl/nieuw_menuitem 
 

Vanuit België: De Lier 
https://www.delier.be/vieringen/toespraken/ 
 

Stichting Geloofsgemeenschap Oase vanuit Veldhoven. Geheel uitgewerkte vieringen. 
https://oaseveldhoven.nl/vieringen/ 
 
Artificial Intelligence 
https://chatgpt.com/ 
 

https://www.huisvandominicus.nl/tekenen-in-de-tijd-3/
http://www.westfrieseekklesia.nl/preken
http://www.westfrieseekklesia.nl/nieuw_menuitem
https://www.delier.be/vieringen/toespraken/
https://oaseveldhoven.nl/vieringen/
https://chatgpt.com/

