



waarom wel over vrede praten
en niet over eigen doen en laten?
als ‘t doen op voegen is gericht,
met laten ‘t schuren wordt verlicht,
dan komt die vrede niet uit woorden
maar stopt zij strijden en 
vermoorden….


