Oecumenische Basisgroep Venray

PAAS VIERING 2026

(zie bijlage 1)

Zouden wij Hem herkennen ?

Welkom

Welkom hier samen na witte donderdag en goede vrijdag, nu stille zaterdag,.

In de dreigende wereld van vandaag zoeken we naar antwoorden die sterker zijn dan oorlog,
dood en vernietiging.

Wij hopen dat deze viering je zal doen ‘opstaan’ !

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Openings gebed

Kom Geest van God wees met ons in deze viering .

Lied Lied 62 Heel het duister...tijdens de lichtceremonie

Lichten worden gedoofd. Brandende Paaskaars wordt binnengebracht, de zeven kaarsen op de
menora worden een voor een aangestoken , nadat de tekst gelezen is.
We zingen tussen de teksten :Heel het duister...



Laten we zingend bidden om licht in een wereld die zoveel stikdonkere kanten vertoont: heel het
duister...

1.

Dagelijks horen we over strijd en oorlog. Er lijkt geen einde aan te komen. We voelen ons
daarbij hopeloos en hulpeloos. Heel het duister. ..

2. Langzaam komen we tot het besef dat we wereldwijd onze lieve aarde gruwelijk aan het
verpesten zijn. Is het al niet te laat? Heel het duister...
3. Steeds weer horen en zien we dat talloze mensen aan het verhongeren zijn, terwijl er
dagelijks tonnen voedsel verspild of weggegooid worden! Heel het duister...
4. Hetis niet om aan te zien. Maar nog steeds worden vrouwen, structureel of met grof
geweld, onderdrukt,verminkt en op achterstand gezet.
Heel het duister. ..
5. Tot onze verbijstering moeten we constateren dat met alle oorlogen en geweld kinderen
uiteindelijk de dupe worden. Heel het duister ...
6. We zien dat religies en godsdiensten plaatselijk zo ontaarden dat ze zich tegen mensen
keren en hen van hun waardigheid beroven. Heel het duister ...
7. Met pijn in ons hart merken we dat er nodeloos gediscrimineerd wordt. Dat kleur, ras en
afkomst beslissend blijken voor welvaart en geluk. Heel het duister. ..
ONTWAAK'!
LUCTOR,
Word wakker, mEns!

Ontzwem de droom
van onbekommerdheid,
onTwaak uit zorgeloze
slaap van tijd,

Neem waar, neem waar!.
Blijf op dE hoogte

van gevaar, laat nimMer los.
Wat ooit zo diep in

onze ziel gezEgeld werd:
hou hoge golven in de gaten!

Mijd mensenmassa’s,

leef met mate.

Blijf oveReind, blijf dromen en
gedraGen worden door
eindeloze stroom van vragen.

Waartoe en hOe en waar?

(Jotien Brugmans 2021. / watersnoodmuseum Zeeland )

Lied nr : 62 : Licht dat ons aanstoot in de morgen

Woorddienst : het doorvertellen van het verhaal.

Lezing 1 Lucas 24 : 13 -35 Emmausgangers en de verschijning aan zijn leetlingen



Diezeltde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaiis heet. Ze
spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren,
kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze
Hem niet herkenden. Een van hen antwoordde: ‘Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem
die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ Jezus vroeg hun: “‘Wat dan?’ Ze antwoordden:
‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van
God en van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood laten veroordelen
en laten kruisigen.

Toen zei Hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet
gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan
om zijn glorie binnen te gaan?’” ‘Blijf bij ons, zeiden ze, want het is bijna avond en de dag loopt
ten einde.” Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen Hij met hen aan tafel aanlag, nam Hjj
het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en
herkenden ze Hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar:

‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’

Lied Omdat Hij niet ver zou zijn

Omdat Hij niet ver wou zijn

is de Heer gekomen.

Midden in wat mensen zijn

heeft Hij willen wonen.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Overal nabij is Hij

mens'lijk allerwegen.

Maar geen mens herkent Hem, Hij

wordt gewoon verzwegen.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Lezing 2 : Werken van Barmhartigheid

De christelijke traditie kent de ‘werken van barmhartigheid’ als app 1 tot naastenliefde.

Ze zijn ontleend aan de woorden van Jezus, zoals opgetekend in Mattheiis 25.

Daar zegt Jezus: “Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn
broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan” (Mattetis 25, 40; NBV).

Jezus is heel concreet over de ‘werken’:

“Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en julliec hebben Me te
drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie



hebben Me gekleed, Tk was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en
jullie kwamen naar Me toe.” (Mattetis 25, 35-30).

Lied nr 2: Alleluia Taizé
Overweging
Vertolking van het geloof , Inge

Ik geloof in een Bron van zijn,

Een Bron van alles wat er is,

waar alles uit voortkomt en alles mee begint.

Daar waar mijn verstand en de ratio het laten afweten, er geen woorden meer te vinden zijn, Daar
is voor mij de Bron van zijn die ik God noem.

Deze Bron bestaat louter en alleen uit liefde en warmte.

Ik geloof dat ik voortgekomen ben uit deze Bron En deel uitmaak van deze Bron.

Ik geloof dat ik terugkeer naar deze Bron.

Ik geloof in mensen als Jezus van Nazareth, die warmte en liefde uitdragen in onze wereld.

Ik geloof in alle mensen- die binnen en buiten de christelijke traditie, Jodendom, Islam,
Boeddhisme, Hindoeisme en andere religies of geestelijke stromingen- die bijzondere liefde,
wijsheid en kracht uitdragen van deze Bron.

Ik geloof in een Bron van niet eindigende liefde die leeft in alle mensen die toegewijd, goed en
spiritueel zijn.

Ik geloof dat de reden waarom wij leven eenvoudig is; namelijk dat wij groeien in liefde.
Ik geloof dat deze groei in liefde de grootste kracht is.

Dan zal er een nieuwe ordening zijn,

waarin menselijkheid, waarachtigheid en solidariteit zullen heersen.

Ik geloof dat het leven niet eindigt.
Dat mijn bewustzijn oneindig en onsterfelijk is, niet gebonden aan tijd en plaats.
En dat de Bron van waaruit ik leef - de liefde - nooit opdroogt.

Tafel klaar maken

Tafelgebed, dankgebed H.Oosterhuis

Toen hebt Gij, God die leeft, mijn droetheid in vreugde veranderd. hebt Gij geroepen: o mens,
en niet langer zwegen de stenen. Wij werden geboren Gij hebt ons mensen gemaakt, één voor
één. Toen hebt Gij uw naam gegeven: Ik zal er zijn. Ik zal er zijn zoals brood, dichtbij als een
mens, als een woord.

Toen hebt Gij één van de velen geroepen, en hem gevraagd of hij licht wilde zijn van uw licht, of
hij mens wilde zijn zoals Gij de mensen bedoeld hebt. Hem vieren, zingen en gedenken wij, Jezus
van Nazareth.

Toen hij in zijn uur gekomen was, toen hij in grote angst was, heeft hij geroepen omhoog naar U
en om zich heen gekeken naar alle kanten, en heeft geen helper gevonden.

Toen is hij, uit de geest die in hem was, overeind gebleven tot het laatste, en heeft roekeloos,
zonder bedenken, het allergewoonste gedaan,



als een mens die onverwoestbaar een mens is.

Hij heeft zichzelf gegeven als een stem die weerklank zoekt, als iemand die zijn brood deelt met
een ander,en zegt, of niet eens zegt: dit is mijn lichaam, zoals een mens zijn beker laat gaan en
zegt: hier ben ik, wil je van mij drinken.

Zijn naam - en wat hij heeft gedaan - gedenken wij, om ooit te worden wie hij was: Uw zoon -
om ooit te komen waar hij is: bij U.

Dus nemen wij dit brood (en deze beker) en zoeken naar elkaar om mens te zijn.
Delen van brood en wijn

Ontwaak....Waarlijk Hij is opgestaan....Alleluia....
Voorbeden Lied : nr 98 Ubi Caritas Deus ibi est.
We bidden samen als afsluiting van onze gebeden
Aramees onze Vader

Bron van Zijn,

die ik ontmoet in wat mij ontroert,

Ik geef U een naam,

opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij — maak het nuttig.

Vestig Uw rijk van eenheid nu,.

Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los, die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit U wordt geboren:

de alwerkzame wil,

de levende kracht om te handelen,

en het lied dat alles verfraait,

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
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Zegenwens

Dat er licht mag zijn:
licht in onze ogen.
Dat wij elkaar zien.

Licht in onze harten:
dat wij ruimte scheppen,
plaats maken voor anderen.


https://www.unicef.nl/doneren/noodhulp-kinderen-in-oekraine
https://www.unicef.nl/doneren

Licht op deze plaats,
om elkaar bjj te lichten,
elkaar toe te schijnen
met het geloof in Hem

die eens geroepen heeft:
“Ik ben het licht der wereld”.

Lied 117 : Zal er ooit een dag van vrede ...
Een wens voor onderweg, als je van hier gaat...

Ik wens je...

Sterke schouders om de zorgen

van vandaag en morgen te dragen

en om de pijn te ondersteunen die je voelt.

Alerte oren om de roepstem van je hart te horen en om de noden van je buren te herkennen.
Onvermoeibare voeten om je eigen levensweg te stappen en om de mens die je verwacht te
bezoeken.

Stralende ogen om het mooie in de schepping te zien en om de Heer in de mens naast je te
ontmoeten.

Open handen om wat mensen je in vertrouwen bieden te ontvangen en om je eigen overvloed te
delen.

Een glimlach om je grote en kleine zorgen te relativeren en om wie stil langs de weg blijft zitten
aan te moedigen.

Een kloppend hard om biddend te danken in de geborgenheid van de Heer;

een hart, ruim genoeg voor wie er even wil schuilen.

Lied : nr 53 b Taize 31 in canon : Jubilate

Wij zullen Hem HERKENNEN onderweg !!!
Zalig Pasen
ALLELUIA

Bijlage 1 : In de kerk van Geijsteren hangt tijdens de vastentijd 2026 het hongerdoek van Bolivia
uit 1992 met als thema, Verovering en verzet. Centraal op de doek staat Christus als Aymara, de
naam voor de lokale bevolking. Vijthonderd jaar lang is de geimporteerde blanke Christus, die
binnenkwam als een machts-god, alles bepalend geweest. Maar de Indiaanse culturen zijn
ondanks alle onder-drukking niet verdwenen. Daarom staat de Aymara-Christus afgebeeld tegen
de achtergrond van vierkanten in de kleuren van de regenboog, de vlag van de indiaanse volken
van Latijns Amerika. Op Christus' poncho staat het lijden van het continent in negen beelden
geschilderd: de indiaan als lastdrager, ook van schuldenlasten, gekluisterde mijnwerkers, de
schreeuw van de slachtoffers van folteringen en schendingen van mensenrechten, de
volkenmoord die met Columbus begon, de weggesleepte rijkdommen, verbeeld in de zilvermijn-
berg van Potosi, de Indianenleider Tupaj Katari die werd gevierendeeld en op de onderste lijn,
vervuiling, ontbossing en erosie van de aarde. Maar de Aymara-Christus strekt zijn armen uit naar
iedereen en nodigt ieder uit hem te volgen en deel te nemen aan het feest van het leven dat als



een krans de schildering omlijst. ~ Vierendertig jaren later blijkt dit hongerdoek elke dag actueler
dan ooit!

Bijlage 2 : Binnen de chassidische gemeenschap is de kennis over hoe en waar men moet bidden
springlevend, omdat dit de kern vormt van hun dagelijks leven en identiteit. In tegenstelling tot
meer seculiere groepen, waar religieuze tradities soms vervagen, wordt deze kennis bij chassidiem
strikt en met passie van generatiec op generatie doorgegeven.....

Zelfs als de fysieke omstandigheden veranderen, blijft de essentie behouden. Een bekend
chassidisch verhaal vertelt dat zelfs als men het heilige vuur niet meer kan aansteken of de exacte
plek in het bos niet meer weet, het blijven vertellen van het verhaal en het behouden van de
intentie al volstaat om de traditie levend te houden ...



