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Onstuitbaar licht





Lied: Wij komen te samen


Wij komen te samen, onder 't sterreblinken 
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem 
Christus geboren, zingen d'engelenkoren


Venite adoremus,  venite adoremus, venite adoremus Dominum


Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre 
Zij volgden zijn sterre naar Betlehem 
Herders en wijzen komen Jezus prijzen

Venite…




Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten 
En kussen Uw voeten Emmanuel 
Wij willen geven, hart en geest en leven

Venite…


Welkom en mededelingen


Lied: Nu zijt wellekome


Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer;

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer!

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer;

Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer;

Kyrieleis.


Christe Kyri'eleison, laat ons zingen blij,

Daarmed' ook onze leisen beginnen vrij!

Jesus is geboren in de heilige Kerstnacht;

Van een maged reine die hoog moet zijn geacht;

Kyrieleis.


D' herders op de velden hoorden een nieuw lied;

Dat Jesus was geboren, zij wisten 't niet.

Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;

Beth'lem is de stede daar is 't geschied voorwaar;

Kyrieleis.


D' heilige drie Koon'gen uit zo verre land,

Zij zochten onze Here met offerhand.

Z' offerden ootmoedelijk mir', wierook ende goud.

't Ere van den Kinde dat alle ding behoudt;

Kyrieleis.


Openingsgebed (samen)


Vol van verwachting zijn wij gekomen

om weer te weten waartoe wij bestaan.




Verstillend vanbinnen, verlangend te horen

het levende Woord dat opnieuw wordt geboren

waar mensen in aandacht en liefde verstaan.


Tijd vloeit ineen; verleden worden heden,

toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:

herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,

herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,

die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.


Samen gekomen om te gaan vieren

uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,

dat warm en met liefde en licht is doorweven,

ons helpt om ons leven gestalte te geven.

Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.


Lied: Midden in de winternacht


Midden in de winternacht ging de hemel open

Die ons heil der wereld bracht antwoord op ons hopen


Elke vogel zingt zijn lied herders waarom zingt gij niet

Laat de citers slaan blaast de fluiten aan

Laat de bel laat de trom laat de beltrom horen

Christus is geboren


Vrede was er overal wilde dieren kwamen

Bij de schapen in de stal en zij speelden samen

Elke vogel…


Ondanks winter sneeuw en ijs bloeien alle bomen

Want het aardse paradijs is vannacht gekomen

Elke vogel…


Eerste lezing: Uit verbondenheid: Piet van Veldhuizen

Hoe verbonden je bent

met aarde en hemel




met mensen en dingen, met alles,

dat je gedragen wordt en er zijn mag,

omgeven door gebeden en goedheid:

Je merkt het niet zolang je je wapent,

zolang je het pantser rondom je sluit:

je wilt het kwade buiten houden, natuurlijk,

maar zo houd je ook het goede buiten.

Weerloos worden, open voor al wat komt,

kwetsbaar als Maria die zegt:

laat het maar gebeuren;

ontvankelijk hart, open handen 

En ontdekken dat ook in een kolkende wereld

er meer goed is dan kwaad, meer liefde dan haat,

meer God dan wat dan ook,

teder en breekbaar maar toch,

het wordt als een kind in je handen gelegd


Lied: Er is een kindeke


Er is een kindeke geboren op aard' 2x

't Kwam op de aarde voor ons allemaal 2x


Er is een kindeke geboren in 't strooi

't Lag in een kribje gedekt met wat hooi


't Kwam op de aarde voor ons allegaar

En 't Wenst ons allen een zalig nieuwjaar

Er is een kindeke geboren op aard'

't Kwam op de aarde voor ons allemaal


Tweede lezing: De geboorte van Jezus: Lucas 2:1-7


Het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege 
keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. 
Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het 
bewind over Syrië voerde. En zij gingen allen op reis om zich te 
laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef  trok op 



van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van 
David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht 
van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn 
ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.

En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld 
werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon 
en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat 
voor hen geen plaats was in de herberg.


Kort delen van gedachten die in je opkomen.


Geloofsbelijdenis (samen) Dorothee Sölle

Ik geloof  in God 
die de wereld niet àf  heeft geschapen 
als iets dat altijd zo moet blijven, 
die regeert volgens eeuwige wetten 
die onveranderlijk van kracht zijn, 
niet volgens natuurlijke ordeningen van armen en rijken, 
deskundigen en onwetenden, heersers en onafhankelijken.

Ik geloof  in God 
die de tegenspraak wil van wat leeft 
en de verandering van alles door ons werk, door onze politiek.

Ik geloof  in Jezus Christus 
die opstaat in ons leven 
opdat wij vrij worden van vooroordelen en aanmatiging, 
van angst en haat 
en zijn revolutie voortzetten op weg naar zijn Rijk.

Ik geloof  in de Geest 
die met Jezus in de wereld is gekomen. 
Ik geloof  in de gemeenschap van alle volken 
en in onze verantwoordelijkheid voor wat onze aarde zal 
worden: 
een dal van ellende, honger en geweld of  een stad van God. 
Ik geloof  in de rechtvaardige vrede die verwerkelijkt kan 
worden, 



in de mogelijkheid van een zinvol leven voor alle mensen, 
in de toekomst van deze wereld van God. Amen.

Overweging


Lied: Stille Nacht


Stille nacht, heilige nacht,

Alles slaapt, sluimert zacht.

Eenzaam waakt het hoogheilige paar,

Lieflijk Kindje met goud in het haar,

Sluimert in hemelse rust

Sluimert in hemelse rust.


Stille nacht, heilige nacht,

Slaap gerust, sluimer zacht,

Kindje, niets dat Uw rust nog verstoort;

Stil is alles, slaap rustig, maar voort,

D'eng'len houden de wacht,

Slaap dan rustig, slaap zacht.


Voorbeden met acclamatie: Ubi Caritas


Collecte: Voedselbank Limburg-Noord 

NL09 RABO 0116520949


Klaarmaken van de tafel


Tafelgebed (samen)


Eeuwig Mysterie,

Die wij aanmerken als Bron van zijn,

Wij danken U hartgrondig dat wij

-al is het maar tijdelijk-

deel mogen nemen aan het Leven.


Het leven dat door ons eigen toedoen




wordt belaagd waardoor we onzeker

En angstig zijn geworden.

Geef  dat wij toegerust zijn

een creatieve rol te vervullen

om het evenwicht tussen

recht en rechtvaardigheid

te behouden en te herstellen,

zoals Jezus ons dat heeft uitgelegd,

in diepe verbondenheid met zijn Vader.


Wij danken U voor het sprekend voorbeeld

van de mens Jezus van Nazareth,

die zo vervuld was van uw Geest

dat hij uw zoon genoemd werd.

Hij deed ons voor wat het is

om in dankbaar respect

van alles te genieten.

Hij leerde ons ook uitdrukkelijk

om niet te heersen, maar te dienen.

Om hem te gedenken delen wij net als toen brood en wijn.


Breken en delen. ‘Onstuitbaar licht, levend vuur’.

Intussen klinkt muziek


Gebed om zegen voor onderweg (samen)


Onnoembare

dat wij Uw mensen zijn

is een wonder.

Maar groter nog is het wonder

dat U ons wilt herscheppen.

Geef  dat wij, opnieuw geboren

door het kind van Bethlehem

van dag tot dag mogen groeien

in U.

Uw licht is onze kracht.

Uw licht geeft ons het vertrouwen




dat ook wij dat uitstralen 

naar mensen om ons heen

thuis, op het werk of  onderweg.

Help ons van Uw licht te delen

aan anderen en elkaar,

dan maken we waar dat Uw Goddelijke vonk in ons leeft.


Slotlied: Ere zij God in onze dagen


Ere zij God in onze dagen,

ere zij God in deze tijd.

Mensen van het welbehagen,

roept op aarde vrede uit.

Gloria in excelsis Deo,

gloria in excelsis Deo.


Ere zij God die onze Vader

en die onze Koning is.

Ere zij God die op de aarde,

naar ons toe gekomen is.

Gloria in excelsis Deo,

gloria in excelsis Deo.


Lam van God, Gij hebt gedragen,

alle schuld tot elke prijs,

geef  in onze levensdagen,

peis en vreê kyrieleis.

Gloria in excelsis Deo,

gloria in excelsis Deo.


ZALIG KERSTFEEST 


Koffie





