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  Oecumenische Basisgroep Venray 

Zondag 26 januari 2025 

Willen of Wensen wordt Verlangen  

Welkom en mededelingen. 

Kruisteken.  

Beginnen we met het kruisteken.   

We verbinden ons  

met datgene dat ons te boven gaat,  

datgene dat ons draagt,  

en de wereld om ons heen.  

In de naam van de Vader,  

Zoon en Heilige Geest.         

Ontsteken van het licht. 

We ontsteken het licht 

dat de duisternis en de angst verdrijft  

en het vergezicht van vrede voor ons opent. 

Inleiding:   

Lied: (nr. 39) Herschep ons hart 

 

Lezing: 1koningen 3: 5-3:  

    wijsheid gevraagd en gegeven 

Daar in Gibeon verscheen de Heer ’s nachts aan Salomo in een droom. 

‘Vraag wat je wilt,’ sprak God, ‘ik zal het je geven.’ Salomo antwoordde: 

‘Heer, mijn God, u heeft mijn vader David uw grote liefde getoond, omdat 

hij u trouw gevolgd heeft en steeds eerlijk en oprecht tegenover U is 

geweest. Die liefde hebt u hem wel bij uitstek bewezen door hem een 
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zoon te schenken die nu op zijn troon mag zitten. U bent het dus geweest 

die mij koning gemaakt heeft, de opvolger van mijn vader David. Maar ik 

ben nog zo jong en ik mis ervaring. Bovendien zie ik mij geplaatst voor het 

volk van uw keuze, een volk zo talrijk dat het onmogelijk te tellen is. Leer 

mij luisteren, zodat ik uw volk leiding kan geven en goed van kwaad weet 

te onderscheiden. Want hoe kan ik anders leidinggeven aan dit belangrijke 

volk van u? 

De Heer vond het een goede zaak dat Salomo hem hierom gevraagd had. 

Daarom antwoordde God: ‘Je hebt niets voor jezelf gevraagd, geen lang 

leven, geen rijkdom, niet de dood van je vijanden, nee, je hebt gevraagd 

om goed te kunnen luisteren en zo recht van onrecht te kunnen 

onderscheiden. Daarom zal ik je wens vervullen en je begiftigen met 

zóveel wijsheid en inzicht dat niemand je kan evenaren, in het verleden 

noch in de toekomst.’  

Lied: (nr. 74) Niet als een magische kracht couplet 1 en 2 

Lezing: Mathëus 7: 7-12:  

    Gebed wordt verhoord 

 

‘Vraag en u zult krijgen; zoek en u zult vinden; klop en er zal worden 

opengedaan. Ja, ieder die vraagt, zal krijgen, wie zoekt, zal vinden, en wie 

aanklopt, hem zal worden opengedaan. Is er onder u een vader die zijn 

kind een steen zal geven als het om brood vraagt? Of een slang als het om 

vis vraagt? Ondanks uw gebrek weet u aan uw kinderen dus goede dingen 

te geven. Hoeveel meer zal dan uw Vader in de hemel goede dingen geven 

aan wie hem erom vragen! 

Lied: (nr. 74) Niet als een magische kracht couplet 3 en 4 

Overweging  

 

We sluiten de overweging af met het gedicht uit de bundel  

“Met eigen woorden” van Piet van Midden:  
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Samen: Bidden, 

het zal je maar gegeven zijn 

dat je luisteren kunt naar die Ene, 

de stem in jou die fluistert: 

‘Zeg wat je op je hart hebt, 

vraag maar, 

praat maar door, 

je bent aan het goede adres. 

Want ik luister met mijn hart, 

daar vind je mij. 

ik sta open voor jou. 

Vraag je brood en vis? 

Ik deel het met je. 

Dat zou jij  

als vader of moeder 

toch óók doen?’ 

Geven? 

Die kans zal je gegeven zijn! 

Wat zou jij willen  

dat ze doen voor jou? 

Doe jij dat voor een ander. 

Daar gaat het om. 

Geven … 

het gaat ook om jou. 

Moment van Stilte 

Klaarmaken van de tafel. 

Tafelgebed  (We bidden samen) 

Eeuwig Mysterie, 

die wij aanmerken als Bron van alle zijn, 
wij danken U dat wij 
deel mogen nemen aan het Leven. 
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Het leven dat door ons eigen toedoen wordt belaagd 
waardoor we onzeker en angstig zijn geworden. 
Geef dat wij het verlangen bewaren 
om het evenwicht tussen recht en rechtvaardigheid 
te behouden en te herstellen, 
en elkaar recht te doen 
zoals Salomo dat deed. 
  
Wij danken U voor het sprekend voorbeeld 
van de mens Jezus van Nazareth, 
die zo vervuld was van uw Geest 
dat hij uw zoon genoemd werd. 
Hij deed ons voor wat het is 
om samen te breken en te delen. 

 
Hij leerde ons ook uitdrukkelijk 
om niet te heersen, maar te dienen. 
 

De schaal met brood en de beker met wijn gaat rond.  

   

Voorbeden: 

Voor elke intentie branden wij een kaarsje. 

Na elke voorbede: (lied nr.84) refrein: Houdt mij in leven 

 

Lied: (nr. 79) Onze vader maak alles nieuw.  

 

Collecte voor: Artsen zonder Grenzen Nederland. NL13INGB0000004054 

 

Zegenbede: (lied nr. 20) De levende zegene en behoede u 

 

Afsluiting: (Lied nr. 21) Een land om van te dromen.  

 

Het achtste sacrament: ontmoeting met koffie en thee. 


